Hij komt, hij komt!

Hij komt, hij komt,

die lieve goede Sint.

Mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind.

Mijn hartje klopt,

mijn hartje klopt zo blij.

Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij,
wat brengt hij jou en mij?

't Is feest elk jaar. .

Mijn schoentje staat al klaar.

Hij komt, hij komt,

die lieve goede Sint.

Mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind.




Wie komt er alle jaren?
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Wie komt er alle jaren

weer uit Spanje varen?
Over de grote zee, ja ja...
Dat is Sinterklaas, hoera!

Wie brengt er veel cadeautjes?
Pakjes en pepernootjes,

letters van fijne chocola...

Dat is Sinterklaas, hoera!
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Sinterklaasje, kom maar binnen

Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet,
want we zingen allemaal blij een lied.

Misschien heeft u wel even tijd,
voordat u weer naar Spanje rijdt.

Kom dan maar even bij ons aan
en laat uw paardje maar buiten staan.

En we zingen en we springen
en we zijn zo blij,

en we dansen samen,

zij aan zij.

En we zingen en we springen
en we zijn zo blij,
en we dansen samen,

zij aan zij.




Hoor de wind waait door de bomen

Hoor de wind waait door de bomen,
hier in huis zelfs waait de wind.

Zou de goede Sint wel komen,

nu hij 't weer zo lelijk vindt?

Nu hij 't weer zo lelijk vindt.

Ja, hij rijdt in donkere nachten,

op zijn paardje, o zo snel.

Als hij weet hoe lang wij al wachten,
ja, dan komt hij zeker wel.

Ja, dan komt hij zeker wel!

24



